
   

september 2022 “Wat zijn goede vruchten . . . ?
In ons juli/augustusnummer wenste ik u een 
vruchtbare vakantieperiode toe. Voor wat 
Nienke en Luuk betreft is die wens verwe-
zenlijkt: ze deden op de fiets een stuk van de 
Camino en fotografeerden deze vierpas in de 
ruïne van La Sauve. Deze abdij stamt uit 1079 
en is een voorbeeld van de zwaargebouwde 
Romaanse stijl. Oorspronkelijk lag in gebied 
een uitgestrekt woud (Silva major / Sauve-Ma-
jeure) – en blijkbaar nu nog: we hoorden van 
grote bosbranden en Nienke en Luuk zagen 
ze. 

Ik schrijf dit stukje half augustus, nu ook wij hier nog in een bijzonder droge periode zitten. 
Het wordt tijd om gods water weer over gods akker te laten lopen: deze maand pakken we 
ook in de Koorkerk de draden weer op…
 Wim Wattel  

Boekenmarkt
Zoals te verwachten, zijn we met de Boekenmarkt in de zomermaanden in de 
drukkere periode beland. Het mag nog drukker want soms moeten we wel erg 
hard concurreren met ‘zon, zee en strand’. Toch zijn we in augustus de mijlpaal 
van € 10.000 ruimschoots gepasseerd.
Dat is mooi voor het project van de Centrale Diaconie ‘Straatkinderen in Yogya-
karta’, het vrijwilligersproject ‘Voorleesexpres’ voor kinderen op Walcheren met 
een taalachterstand en voor onze Koorkerkgemeenschap. Daar zijn de opbreng-
sten immers voor bestemd.
De Boekenmarkt functioneert niet alleen als inkomstenbron voor deze projec-
ten maar is ook een plek voor bijzondere ontmoetingen. Zo vinden de koorker-
kers er elkaar en grijpen ze de gelegenheid aan om elkaar beter te leren kennen. 
Maar daarnaast zijn de ontmoetingen met onze klanten minstens zo waardevol 
en hartverwarmend.
Zo voelde één van de klanten zich zo aangesproken door de sfeer, dat zij zich spontaan aanmeldde voor een proefperiode als 
vrijwilligster. Janny van der Nieuwegiessen is ondertussen door Addy Simonse ingewerkt en is ook geslaagd (of wij als BM zijn 
geslaagd) want Janny maakt ondertussen als fanatieke vrijwilligster deel uit van de ploeg.
Barbara Schorer en Joost Lievense hadden een ontmoeting met een kersvers echtpaar, beide echtelieden waren rond de 70. De 
bruid, Willy Kollen, heeft de Stichting Faja Lobi Friends for Future (www.Ff4future.com) opgericht, een stichting die projecten 
in Tanzania opzet. Zij liet Barbara enthousiast de website van haar stichting zien. Bij het aanstekelijke filmpje van dansende 
mensen dat op die site te zien is, konden zij en Barbara niet stil blijven staan en ze bewogen zich dansend over de Boekenmarkt.
Samen met Trees Verwilligen had Barbara nog een andere ontmoeting. Het toeval wil, met iemand uit Tanzania zelf. Deze 
man doet onderzoek naar de oorzaken van de ontkerkelijking in ons land,  terwijl in zijn Oost-Afrikaanse land de kerken op 
dit moment steeds voller worden. Voor zijn studie had hij graag een gesprek gehad met bisschop De Korte van Den Bosch. 
Trees heeft contacten met de bisschop en heeft geprobeerd een afspraak te maken voor onze gast uit Tanzania, maar helaas 
was er geen ruimte in de agenda van de bisschop. 
Wel heeft de Tanzaniaanse onderzoeker een afspraak kunnen maken met een Benedictijner monnik. Hier is een interessant 
gesprek uit voortgekomen met deze monnik die zelf een religieuze reis heeft gemaakt, beginnend als protestant, via de Fran-
ciscaner orde naar zijn huidig leven als Benedictijn. Trees en Barbara ontvingen een uitvoerig bedankje.
Zo gebeuren er op onze Boekenmarkt en in de wereld gelukkig ook nog heel veel mooie dingen.
Het Boekenmarktteam

Abdij van Sauve-Majeure, Gironde, Frankrijk
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Kerkdiensten

11 september 2022
Ds. Elly van Kuijk

18 september 2022
Ds. Wim van Goch

25 september 2022
Ds. Ivo de Jong

2 oktober 2022
Ds. Rachelle van Andel

9 oktober 2022
Ds. Joep de Valk

16 oktober 2022
Ds.Hans Noordeman

23 oktober2022
Rev. Dirk van Leeuwen

30 oktober 2022
(gedachtenisdienst)
Ds. Wim Jansen

Vanuit de Kerkenraad
Geleidelijk aan worden in deze periode na de zomer de kerkelijke activiteiten weer op-
gepakt. Ik hoop dat u een goede tijd heeft gehad en met energie en inspiratie het najaar 
in kunt gaan. Voor ons als Koorkerk staan er belangrijke zaken op de rol. Het beroe-
pingsproces, de laatste stappen in de herstructurering en natuurlijk de PGM splitsing. Ik 
wens ons allen toe dat wij aan het eind van dit jaar kunnen vaststellen dat we op al deze 
fronten op constructieve wijze goede voortgang hebben geboekt!

Beroepingsproces
De formele aanvraag voor het kunnen aanstellen van een predikant voor 0,5 fte ligt 
ter beoordeling bij het classicale college voor beheerszaken. Wij hadden een beetje 
gehoopt bij het uitbrengen van deze Vierpas al uitsluitsel te hebben, maar vakanties 
hebben ook op dit proces invloed. Zodra wij meer weten, zullen wij u daarvan zeker 
deelgenoot maken!
De beroepingscommissie is inmiddels bijeen geweest en de eerste stappen worden 
gezet. Onder voorzitterschap van Hugo Schorer wordt een stappenplan uitgewerkt en 
alles is erop gericht voortvarend te werk te gaan. Maar beroepen kost tijd! Kandidaten 
moeten worden geselecteerd, benaderd, gesprekken moeten worden gevoerd en uit-
eindelijk moet ook overeenstemming worden bereikt met de kandidaat, die naar alle 
waarschijnlijkheid ook lopende verplichtingen heeft. Als alles heel voorspoedig gaat 
kunnen wij naar verwachting op zijn vroegst rond Pasen een nieuwe predikant welkom 
heten. Voor zover we het in eigen hand hebben houden wij het tempo erin, maar op 
veel zaken hebben wij zelf geen grip. Afwachten maar. Vanaf deze plek wens ik de be-
roepingscommissie heel veel succes en wijsheid toe bij de werkzaamheden! Overigens 
treft u elders in de Vierpas een bijdrage aan van de beroepingscommissie waarvoor wij 
van harte aandacht vragen. 

Structuur
De statutenwijziging van de VVHM naar Vereniging Koorkerk is juridisch voorbereid en 
rekeninghoudend met de terugkoppeling uit de gemeenteavond van 27 juni jl. heeft de 
notaris de definitieve versie opgemaakt. De statutenwijziging zal op de gemeenteavon-
den van 5 en 12 september aan u worden voorgelegd. Het feit dat wij naar verwachting 
hiervoor twee keer bij elkaar zullen moeten komen hangt samen met het statutair ver-
eiste aantal aanwezigen bij de stemming. In de vergadering van 12 september kunnen 
wij in elk geval komen tot besluitvorming. De uitnodiging voor de bijeenkomsten treft 
u elders in deze Vierpas. 

Splitsing
Zoals bekend worden er voorbereidingen getroffen om de formele samenwerking tus-
sen de Nieuwe Kerkgemeente, de Ontmoetingskerk en de wijkgemeente Koorkerk in 
PGM verband te beëindigen. Daarvoor in de plaats zal een eenvoudiger structuur ko-
men. Op het complexe vlak van de vermogensrechtelijke splitsing lijkt ruimte te ont-
staan om wellicht onderling tot afspraken te kunnen komen. Dat betekent dat de inzet 
van onafhankelijke adviseurs nog even achterweg blijft. In september worden de on-
derlinge gesprekken vervolgd. 

Orgels
Het orgel waarvan u elke zondag van de tonen mag genieten is ernstig aan een reno-
vatie toe. Tezamen met de organisten, de beheercommissie en specialisten is in kaart 
gebracht wat aan dit Van Vulpen orgel moet gebeuren. Er zijn meerdere offertes aange-
vraagd en wij verwachten binnenkort spijkers met koppen te kunnen slaan. Wanneer de 
revisie definitief ter hand zal worden genomen, is nu nog niet te zeggen. 
Wat betreft de ombouw van het oude Pieter Gerritsz. orgel kan worden gemeld dat het 
Rijksmuseum de gesprekken wil vervolgen over het weer samenbrengen van ombouw 
en binnenwerk. Dit is een al jaren lopend proces, en wij zullen aanhoren wat de ideeën 
van het Rijksmuseum omtrent dit Rijksmonument zijn. Als er ontwikkelingen zijn, dan 
zullen wij die melden. 

Teus Baars

Save the date:
landelijke ontmoe
tingsdag VVP

Op zaterdag 12 november 
vindt de Ontmoetingsdag 
West plaats in Alphen aan 
den Rijn, het thema is ‘De 
aarde doorgeven’.
In de ochtend houdt 
Manuela Kalsky een lezing 
over het nieuwe boek van 
Karen Armstrong ‘De heilige 
natuur’. In de middag zijn er 
diverse workshops.
Nadere informatie volgt. 
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Bij de diensten

Zondag 11 september 2022, ds. Elly van Kuijk
Thema: ‘Zoek de hoogte in de breedte’
Bij dit thema lezen we uit Genesis 11: het verhaal van de toren van Babel. Een verhaal dat 
vele kunstenaars door de eeuwen heen heeft geïnspireerd en ook vandaag volop zeggings-
kracht heeft. Want ook nu, in een wereld vol hectiek en verwarring, voelt het verleidelijk en 
veilig onze eigen torens te bouwen waarin we onder elkaar zijn en blijven. 
Maar wat doet dat met ons samen leven? Met ons verstaanbaar zijn voor die ander, die 
we nog niet kennen? Naast de woorden uit Genesis willen dichtregels én een musical ons 
vanmorgen aansporen onze torens te verlaten en elkaar te ontmoeten in de breedte van 
het dal. 
Elly van Kuijk

Zondag 18 september 2022, 
pastor Wim van Goch
Soms kom je een verhaal tegen, waarvan je denkt: aardig, maar het is een opmaat of een 
beginnetje voor iets groters. En kom je er later achter dat de bijzaak, het bij-verhaal, mis-
schien wel het hoofdverhaal is. Dat overkomt bij het verhaal van de vrouw die heel ziek is, 
en Jezus aanraakt. Terwijl zij, juist zij, dat eigenlijk niet mag. Want: ziek, onzuiver, en vervuld 
van schaamte. Marcus schrijft daarover, in zijn boek in hoofdstuk 5. Ook welbekend als de 
vrouw die de zoom van Jezus’ mantel aanraakt. Daarna schrijft Marcus hoe Jezus een meisje 
uit doodsslaap opwekt (wat ik vroeger als hoofdverhaal zag). Ook mooi, maar juist de 
vrouw raakt door haar schaamte heen aan de kern van christendom en van mens-zijn.  Dat 
ontroert en enthousiasmeert me. U hopelijk ook.  
Wim van Goch

Zondag 25 september 2022, 
ds. Ivo de Jong
Zondag 25 september ben ik uw gastpredikant. Thema ditmaal: ‘de oorsprong van het 
rastahaar en reggae muziek’. We gaan natuurlijk luisteren naar Bob Marley. 
Dat komt allemaal door Lucas: die vertelde het verhaal van de Ethiopiër, de eerste Afrikaan 
die christen werd (en die was nog wel een castraat ook). Het verhaal vind je in Handelingen 8. 
Thema: “Hij zette de wagen stil”. De prent van Rembrandt krijgt iedere bezoeker gratis mee. 
Ivo de Jong

3

 
herinneringen komen 

er aan

Het resultaat van Actie 
Kerkbalans begin dit jaar 
was goed. Er is toen circa € 
50.000 toegezegd. Er zijn 
bijna driehonderd Koorker-
kers op tweehonderd adres-
sen. Daarvan zijn honderd 
brieven weer ingevuld te-
rugontvangen. De Koorkerk 
kent gelukkig ruim meer 
dan honderd donateurs, 
want velen dragen al jaren 
met regelmaat bij buiten 
Kerkbalans om. Dat is be-
langrijk en hoopvol omdat 
wij graag een nieuwe predi-
kant willen aantrekken met 
een aanstelling van 50%. 
Ook heeft het orgel al jaren 
een renovatie nodig en wil-
len wij graag wat doen aan 
de verlichting.

Er zijn natuurlijk ook Koor-
kerkers die niet gewend zijn 
bij te dragen, om wat voor 
reden dan ook. Hen willen 
wij over enkele weken een 
vriendelijke herinnering 
sturen. Wij hopen dat u 
daarop dan reageert, ook 
als de omstandigheden 
zo zijn dat u liever niet 
bijdraagt. De kerkelijke 
bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld, maar is en blijft 
vrijwillig.

Joep de Valk, 
penningmeester
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Taakgroep Diaconaat
Rapportage gehouden collectes
In juli is er aan fysieke collectes en overmakingen via Givt en wijkkas op 3 juli voor onder-
wijs aan de kasteloze Dalit kinderen in India € 215,35 binnengekomen.
Op 10, 17 en 31 juli werd in totaal € 1.068,12 voor Noodhulp aan de zwaar door droogte 
en bijgevolg voedseltekorten getroffen landen in Oost-Afrika ontvangen.
En voor onze algemene diaconale taken stond de teller op 24 juli op € 136,80.
Hartelijk dank voor uw bijdragen aan deze diaconale collectes.

Diaconale collectes in september
* Op 4 september wordt de jaarlijkse collecte voor een extra eindejaartoeslag aan sociale 
minima op Walcheren gehouden. De media verhalen regelmatig over de grote proble-
men die deze mensen momenteel ondervinden door sterk gestegen kosten voor energie 
en voedsel. Rek.nr. NL50 RABO 0385 382 871 t.n.v. Centrale Diaconie PGM o.v.v. sociale 
minima Walcheren.
* Bijdragen aan een volwaardige plek voor mensen met een beperking in Myanmar is het 
doel op 11 september. Gezinnen met deze kwetsbare mensen, die hoge medische kosten 
vergen, behoren tot de allerarmsten in dit land waar 40% van de bevolking al onder de 
armoedegrens leeft. Kerk in Actie ondersteunt projecten die zorg, revalidatie en het vin-
den van beschermd werk aan deze mensen aanbiedt en daarmee weer perspectief op een 
volwaardig bestaan.
Rek.nr. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. kerk in Actie o.v.v. collecte Myanmar.
* Tijdens de dienst op 18 september wordt weer gecollecteerd voor de algemene diaco-
nale taken van onze PGM gemeenten. Rek.nr. NL50 RABO 385 382 871 Centrale Diaconie 
PGM ovv alg. diaconale collecte.
* Op de jaarlijkse Vredesweekzondag van 25 september wordt uw bijdrage gevraagd voor 
een project van ‘Vrouwen als vredesstichters’ in Columbia, waar tot het vredesakkoord 
van 2016 een heftig gewapend conflict tussen de regering en de guerrillabeweging FARC 
woedde. Vrouwen, vaak het slachtoffer van dit soort geweld, uit verschillende kerken 
zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw, waarbij de helende kracht van bijbelver-
halen een belangrijke inspiratiebron vormt.
Rek.nr. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.Kerk in Actie o.v.v. Vredesproject vrouwen Columbia.
* Traditiegetrouw collecteren we op de Kerk en Israël zondag van de PKN - dit jaar op 2 
oktober - voor het vredesproject van de Remonstranten Tent of Nations, de educatieve, op 
geweldloze samenwerking i.p.v. fysieke vijandschap gerichte boerderij van de Palestijns-
christelijke familie Nassar. 
Rek.nr. NL75 TRIO 0391 0822 21 St. Vrienden Tent of Nations o.v.v. collecte 2/10 Koorkerk 
M’brg.
Voor de collectes op 11 en 25 september van Kerk in Actie en 2 oktober van de Remon-
stranten worden bij de deur flyers uitgedeeld.

Verdere  Activiteiten
* Voor de succesvol verlopen actie vakantietasjes van dit jaar, zie het verslag elders in deze 
Vierpas.
* In de lokale media is uitvoerig aandacht besteed aan de financieel precaire situatie rond 
de huisvesting van de Voedselbank door de gênante opstelling van de gemeente Vlissin-
gen. Gelukkig is op het laatste moment de bouw van een Sociaal Warenhuis, waar Voed-
sel- en Kledingbank een nieuw en goed onderkomen in krijgen, veilig gesteld door een 
extra bijdrage van de gemeenten Middelburg en Veere van € 21.000 en een garantstelling 
voor de huurinkomsten door de Centrale Diaconie van onze 3 PGM kerken t.l.v. het alge-
mene diaconale vermogen en enkele particulieren.
* Afronding Actie Geef Gas!
De afgelopen periode hebben we, voor wie dat missen kon, opgeroepen om de € 400  
die van de eindafrekening voor het gas wordt afgetrokken  i.v.m. de hoge gasprijzen te 
doneren aan de Actie
Geef Gas! De Raad van Kerken Nederland had de plaatselijke kerken gevraagd daartoe 
een initiatief te nemen. Enkele kerken in Middelburg hebben daarop aan deze actie 
meegedaan.
Dat heeft als resultaat gehad dat 285 gezinnen met kinderen tot 16 jaar in de gemeente 
Middelburg via Orionis - de sociale dienst voor Walcheren - een bedrag van € 100 hebben 

Concert

Op 8 september a.s. vindt 
er in de Koorkerk te Mid-
delburg een instrumentaal 
concert plaats.  

Deze wordt gegeven door 
de Canadese organist An-
dré Knevel en de Thoolse 
organist Peter Wildeman in 
samenwerking met de pan-
fluitiste Esther Meulmeester. 

Kaarten kunnen worden ge-
reserveerd via de website 
van Peter Wildeman. 

De avond is ten bate van 
Noodhulp Oekraïne (de-
putaatschap Bijzondere No-
den). Op vertoon van dit 
bericht aan de kassa krijgt 
u €2,50 korting op een vol-
wassen entreekaart. 

De avond begint om 19.45 
uur en u ben van harte wel-
kom!
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ontvangen als steuntje in de rug in de voor hen momenteel financieel zware periode.
Hartelijk dank aan allen die hieraan bijgedragen hebben.
* Aansluitend hierop vragen we uw aandacht voor een verzoek van Schuldhulpmaatje, het 
project dat mensen ondersteunt bij de aanpak van hun financiële problemen. Het bestuur is 
dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter. Wie belangstelling 
voor een bestuursfunctie bij Schuldhulpmaatje heeft, kan bij de coördinator Harry Anders 
nadere informatie over de aard en de tijdbesteding krijgen. Tel. 06-44884927; e-mail: coordi-
natorwalcheren@gmail.com Website: www.uitdeschulden.nu 
* Ook de ondersteuning van mensen in het onder de Russische invasie lijdende Oekraïne 
blijft aandacht vragen. De werkgroep van Walcherse kerken die eerder een inzamelingsactie 
voor goederen georganiseerd heeft, wil begin oktober een nieuwe inzameling houden. Daar 
gaan de Nieuwe Kerk en Koorkerk gezamenlijk zeker weer aan deelnemen. Zodra over deze 
actie meer bekend is zullen we u daarover via de Mededelingen bij de orde van dienst voor 
de zondagen informeren.
* De Vredesweek van 17 september – 25 september heeft dit jaar als thema ‘Generatie van 
Vrede staat op!’ en gaat, door de oorlog in Oekraïne, specifiek in op de toekomst van vrede 
in Europa. Juist door die oorlog, die tot voor kort ondenkbare dilemma’s oproept, is het een 
hoogst actueel maar dito lastig thema.
Op het moment van indienen van deze kopij was nog niet bekend hoe aan de vredesweek 
op Walcheren en in Middelburg aandacht besteed zal worden met diensten, discussiebijeen-
komsten en bekende activiteiten als de Walk of Peace. Zodra er meer bekend is geven we dat 
via de Mededelingen bij de orde van dienst voor de zondagen door.
* Voor de toekomst van onze aarde, vooral voor toekomstige generaties, is naast vrede, be-
houd van  een leefbaar klimaat een zeer urgente levensvoorwaarde geworden.
Een enkele keer hebben we daar al aandacht voor gevraagd; bescheiden, omdat het best 
lastig is daar persoonlijk handen en voeten aan te geven; laat staan wat je als Koorkerkge-
meenschap daaraan concreet zouden kunnen doen. 
Naast ieders persoonlijke inzet is het toch vooral een collectieve politieke en maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid én uitdaging om onze aarde leefbaar te houden.
In politiek opzicht is de opstelling van verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten-
verkiezing in maart 2023, waar momenteel door alle partijen aan gewerkt wordt, van belang. 
Partijleden kunnen en moeten die met stevige, heldere klimaatdoelen optuigen. Als u daar-
toe in de gelegenheid bent, vragen we u daar heel alert op in te spelen.
Als het om de maatschappelijke oproep gaat, levert Facade, de expositie van kunst in de 
buitenruimte, die momenteel in Middelburg gepresenteerd wordt, daaraan een bijdrage. 
Die staat in het teken van de vrijwaring van vrees, één van de 4 essentiële vrijheden uit de 
speech uit 1941 van de met Zeeland verbonden Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt.
De bijdrage van de Middelburgse kunstenares Liesbeth Labeur is in dit opzicht mijns inziens 
zeer inspirerend. In de fietstunnel naast het NS station naar de wijk Dauwendale heeft ze een 
bewust ingekorte tekst uit het Zeeuwse volkslied ingemetseld: Geen oord ter wereld meer…
beschermd door dijk en duin.
De grote, helblauwe letters verbeelden voor mij de vrees voor de zeespiegelstijging in ons 
laaggelegen Zeeland. En dat in de beschutting van een ondergrondse tunnel die nota bene 
ligt naast het gebouw van het Zeeuwse Waterschap, het publieke bestuur verantwoordelijk 
voor onze veiligheid m.b.t. het water. 
Met dit kunstwerk heeft Middelburg een blijvende indringende oproep gekregen om onze 
verantwoordelijkheid voor het behoud van onze aarde als een topprioriteit te zien en als een 
existentiële uitdaging aan te gaan.

Namens de taakgroep Diaconaat,
Jan Janse, email: janjansezeeland@gmail.com
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Legaat van 
Jacobus Hendrikse, 

overleden op 14 januari 
2022

U herinnert zich wel dat half 
januari Ko Hendrikse geheel 
onverwacht overleed. In het 
In Memoriam in de februa-
ri-Vierpas staat dat Ko een 
eigen plek had in de Koor-
kerkgemeenschap. ‘Al jaren 
bezocht hij de diensten en hij 
zat graag op zijn vaste plek 
op de achterste bank. Ko was 
een bekend en vertrouwd ge-
zicht. Toen hij geïnterviewd 
werd in het kerkblad, wilde hij 
dat er ook in kwam te staan 
dat iedereen uit de kerk wel-
kom was voor een kopje kof-
fie. Dat meende hij! Hij liet er 
zelfs bijzetten: ‘Dat vind ik erg 
leuk. In hoofdletters.’ En: ‘Hij 
was dan misschien arm aan 
mogelijkheden, hij kende de 
rijkdom van het hart. Zijn na-
gedachtenis zij ons tot zegen.’
Ko heeft ook na zijn dood 
voor de Koorkerkers gezorgd. 
Wij ontvingen een mooi le-
gaat. Het was nog in guldens 
gesteld in zijn testament. 
Al heel lang vond Ko dat de 
Koorkerk zijn nalatenschap 
waard was. Dat maakt ons be-
scheiden en dankbaar. En het 
verplicht ons dit geld zorgvul-
dig te besteden.

Joep de Valk,
 penningmeester
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SchuldHulpMaatje 
worden? 
De opleiding start 10 septem-
ber in Zeeland.
Wie zijn wij:
SchuldHulpMaatje Walcheren 
is met meer dan 100 collega 
locaties van SHM Nederland 
de plek op Walcheren waar 
mensen met geldzorgen voor 
gratis hulp terecht kunnen.
Wat is een Maatje.
Een Maatje helpt de hulpvra-
ger met het in kaart brengen 
van de geldzorgen, zoekt sa-
men met de hulpvrager naar 
oplossingen en werkt naar 
een situatie waarbij de hulp-
vrager zelf weer de financi-
ële zaken kan afhandelen. Een 
Maatje is geen boekhouder 
maar iemand die kan luisteren 
en een vertrouwenspersoon.
Hoeveel tijd kost Maatje zijn? 
Dat is afhankelijk van de 
hulpvraag. Een of twee keer 
bezoeken in de eerste week, 
daarna een of twee keer per 
maand. Het is moeilijk aan te 
geven waar de behoefte ligt. 
Een Maatje maakt zelf met de 
hulpvrager de indeling van de 
te besteden tijd. 
Meld je aan.
Op 10 september start de 
3-daagse opleiding in Zee-
land. Hiervoor zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Heb je gevoel 
met mensen die in financiële 
nood zitten, wil je ze helpen 
om naar oplossingen te zoe-
ken en ze op weg te helpen 
naar minder zorgen, meld je 
dan snel aan. In een persoon-
lijk gesprek leggen we uit hoe 
het werkt en beantwoorden 
we graag je vragen.

SchuldHulpMaatje Walcheren
Harry Anders coördinator
e-mailadres: coordinatorwal-
cheren@gmail.com
tel.: 06 44884927
Of onze website: 
www.uitdeschulden.nu 

Concerten juli/augustus
Lange Jan Project
Locatie: 	 Koorkerk

Datum en tijd:	
donderdagmiddag 15.00 – 15.30 uur

1 september	 Maaike van der Heijdt, fluit en 	

		  Rien Balkenende, piano

8 september	 Ankie Kaljouw, panfluit en 

		  Lenie Stokman, piano

15 september	 Familie Jongepier, koperkwartet

22 september	 Riaan van ’t Veer, bariton en Edgar van Boven, piano

29 september	 Gerard Boot, orgel

Vanuit de Beroepingscommissie
Op de gemeenteavond van 27 juni heeft Teus Baars bekend gemaakt wie er deel uitma-
ken van onze Beroepingscommissie.  Het zijn:
Jenny Adriaanse			   jennyadriaanse@planet.nl
Janny Bil, secretaris		  jannybil@zeelandnet.nl
Luuk (scriba kerkenraad)		  scriba@koorkerk.nl
Kees Eckhardt			   k.j.a.eckhardt@zeelandnet.nl
Bob Latuheru			   bob.latuheru@gmail.com
Simone Ludikhuijze		  simlud@live.nl
Marja Oostdijk			   jmo@zeelandnet.nl
Hugo Schorer, voorzitter		  hbschorer@planet.nl
Ds. Dick Steenks, consulent	 ds.steenks@kpnmail.nl
Kort na de gemeenteavond hebben we een startbijeenkomst gehad, waarbij we met el-
kaar kennis hebben gemaakt (voor zover nog nodig) en Dick Steenks ons heeft geïnfor-
meerd over allerlei formele en procedurele aspecten van het beroepingswerk. Vervol-
gens zijn we begonnen met het opstellen van een concept-profielschets/advertentie. 
Daarbij maken we gebruik van uw wensen en van het beleidsplan van de kerkenraad. 
Vooruitlopend daarop willen we u namens onze kerkenraad vragen of u ons namen zou 
willen noemen van predikanten die u heel graag als onze nieuwe predikant zou willen 
zien. Het is de bedoeling dat onze nieuwe predikant een 50% aanstelling krijgt.
U kunt deze naam of namen vertrouwelijk doorgeven aan één van de leden van de Be-
roepingscommissie.    Hugo Schorer  

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas
Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De Vierpas van oktober verschijnt omstreeks 2 oktober 2022.  U kunt uw artikel tot uiter-
lijk 23 september 2022 per e-mail inlveren bij de redacteur, Adrie le Clercq. 
Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen beeldmateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage.
Planning Vierpas  seizoen 2022/2023
editie	             kopij uiterlijk	        verschijningsdatum
Oktober 2022		  23-9-2022		  2-10-2022
November 2022		  21-10-2022		  30-10-2022
December 2022		  18-11-2022		  27-11-2022
Januari 2023		  23-12-2022		  1-1-2023
Februari 2023		  20-1-2023		  29-1-2023
Maart 2023		  17-2-2023		  26-2-2023
April 2023		  24-3-2023		  2-4-2023
Mei 2023		  21-4-2023		  30-4-2023
Juni 2023		  19-5-2023		  28-5-2023
Juli/augustus 2023	 23-6-2023		  2-7-2023
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Banneux

Altijd probeer ik op 15 augustus, het grote feest van Maria ten Hemel Opneming, ergens in 
België te zijn. Of bij ons in Nederland: in Den Bosch! De stad met de prachtige kathedraal die 
toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw zelf.
Maar Banneux is mijn meest geliefde plaats voor die dag. Helaas was er dat jaar geen plaats 
meer in het pelgrimshuis Chaityfontaine, waar ik zo graag verblijf. Mijn vriendin en ik moe-
sten uitwijken naar het weekend na 15 augustus.

En zo kwamen wij op zaterdag namiddag aan en kregen beiden onze kamer. Waarna we in de eetzaal gelijk aan tafel konden, om 
nog op tijd te kunnen zijn voor De Rozenkrans. Die wordt hier gebeden in een kleine kapel, die ooit gebouwd is naast het woon-
huis van de kleine zieneres, Mariette. Ze was het oudste dochtertje van het gezin Beco, dat zeven kinderen telde.
Op zondagavond 15 januari 1933 is Mariette 11 jaar oud. Een vrolijk, beetje ondeugend meisje. Ze tuurt door het venster, omdat 
haar broertje nog niet thuis is en zij eenzaam wonen.
Dan ziet ze een licht in de duisternis en gaat naar buiten. Ongerust roept ze haar moeder: Mama er is een Dame in de tuin. Haar 
moeder roept dat het een heks is en dat ze onmiddellijk binnen moet komen. Maar Mariette wordt naar het Licht toe getrokken 
en begint te bidden...De dame wenkt haar met een gebaar van haar hand, maar Mariettes moeder trekt haar naar binnen en doet 
de deur op slot.
Zo begint het verhaal van O.L.Vrouwe van de Armen, zoals ze genoemd wordt. “de mooie Dame” verscheen 10 keer op deze afge-
legen plek en vaak in mist en koude. Ze liet het meisje ook een soort bron vinden.
In het begin niet meer dan wat natte modder!
Terug naar het rozenkransgebed waar wij haastig naar toe liepen, want de kleine kapel is meestal overvol. Er is niet een vast 
iemand om voor te bidden. Er is een man die zomaar aan allerlei mensen vraagt om de 10 weesgegroetjes in eigen taal, voor te 
bidden. Alle mensen samen antwoorden ook in hun eigen taal. Een Jodenkerkje!!!
Soms zijn er ook groepjes die zingen en wij troffen het die avond, want er was een koortje met zeer lieftallige jonge meisjes, die 
uit Vietnam bleken te komen. Ze zongen echt als engeltjes. En ze wilden allemaal nonnetje worden!
Na de afsluiting van het gebed wordt er nog wat gezellig over en weer gesproken en daarna gaat ieder zijns weegs.
Wij gingen terug naar de plek waar het Maria beeld staat en waar de mensen water uit de bron kunnen tappen, een kaarsje aan-
steken en even blijven bidden. Men kan daar plaats nemen en zijn ogen uitkijken!!
Mensen komen daar bijeen uit alle windstreken van de aarde.
Velen kunnen zelf niet meer lopen, maar zijn zo intens gelukkig dat ze hier mogen zijn, op deze plek, samen met zoveel andere 
devote mensen! Dat ze soms wel lijken te stralen!    
We zijn hier dus op de plek gekomen waar alles begonnen is. Waar op zondagavond 15 januari 1933, vanachter het raam, de 
kleine Mariette een dwaallicht zag in de nevelige en koude avond. Het wonderlijke, dolende licht fascineert het meisje  en ze 
loopt zomaar naar buiten. En dan roept ze vol schrik naar haar moeder “Mama ik zie een dame lopen, buiten in de tuin”.
Acht keer zou de Dame aan het meisje verschijnen. Ze vroeg haar ook om een eindje van het huis vandaan, te gaan graven met 
haar handen in de koude modder. Er kwam uiteindelijk een slijkerig stroompje water tevoorschijn. Een heel klein waterloopje.

De Bron.
De geneeskrachtige bron waardoor al zovele mensen werden genezen. Waardoor troost werd ontvangen! En waar men op dit 
moment uit meer dan 10 kranen water kan afnemen. Op die plek kun je ook rustig zitten kijken naar alles wat er gebeurt, je kunt 
een kaarsje aansteken, of je kunt  een diep gevoeld gebed voor Maria zeggen in de stilte van je hart.
Wij wandelden nog een beetje door het park, waar de mooiste bomen staan, en overal kapelletjes. En waar op deze wonder-
mooie avond zomaar zachte muziek begint te klinken.
Mijn vriendin wil naar haar kamer, maar ik blijf. Betoverd door de wonderlijke atmosfeer. Er stond iets te gebeuren, dat voelde ik.
Ik dwaalde maar zo een beetje rond en stond opeens op de grote open plek met het altaar op een verhoging. De openluchtkerk.
Het was gaan schemeren en overal om mij heen dansten nu lichtjes.
Op het altaar brandden grote kaarsen...en opeens....overal vandaan , kwamen ze: 
de kreupelen, de zieken, de wagentjes, de brancards. En ze werden geholpen door een klein leger van vrijwilligers, mannen en 
vrouwen, oud en jong, dik en dun. En allemaal waren ze geduldig en vriendelijk.
Ik keek mijn ogen uit. Iedereen kreeg ook een eigen lichtje: driekantig en in warme kleuren en op iedere zijde de tekst van een 
mooi Marialied.
Het was nu bijna donker geworden en de stoet zette zich in beweging.
Ook ík kreeg een lichtje met liedjes en ook ík sloot mij aan, zachtjes zingend, bij deze stoet van louter Licht. En iedere patiënt 
mocht op zijn beurt de eerste helft van een weesgegroetje bidden voor de microfoon. Hoe zwaar ook gehandicapt of welke taal 
hij of zij ook sprak.       
En wij allemaal gaven antwoord, zachtjes, terwijl we voortschuifelden tussen de donkere bomen.
Het bos scheen ons stilletjes te antwoorden. Op sommige plaatsen klonk zachte harpmuziek. En fluisterend gingen langzamer-
hand, uiteindelijk, al die lieve mensen naar hun eigenste  plekje om te slapen.
De stilte daalde neer. Er mocht Vrede zijn.
Trees Verwilligen



8

Uitnodiging gemeenteavonden op 5 en 12 september 2022

Aan alle leden van de Koorkerkgemeenschap,

Onderwerp: 
uitnodiging algemene ledenvergadering VVHM op 5 september 2022
uitnodiging bijeenkomst Koorkerkgemeenschap op 12 september 2022

Tijdens de gemeenteavond tevens algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrijzin-
nig Hervormden te Middelburg (VVHM) op 27 juni jl. hebben wij u de concept-statutenwi-
jziging VVHM van 14 juni 2022 voorgelegd. De opmerkingen, die toen daarover gemaakt 
zijn, zijn besproken met notaris mr. Marianne Heuvelmans. Dat heeft op 26 juli jl. geleid 
tot een aangepast concept. Dit concept is u met een toelichting op de wijzigingen per 
e-mail toegezonden.
Op 5 september aanstaande is er een algemene ledenvergadering van de VVHM met als 
enig agendapunt: besluit tot wijziging van de statuten conform het concept van 26 juli. 
Voor een dergelijke wijziging schrijven de huidige statuten voor dat twee/derde van de 
leden aanwezig moet zijn in de vergadering. Als dit aantal leden niet aanwezig is, dient 
binnen vier weken een nieuwe algemene ledenvergadering bijeengeroepen te worden. 
In die vergadering kan tot statutenwijziging besloten worden ongeacht het aantal aan-
wezige leden.
De ervaring leert dat op een algemene ledenvergadering van de VVHM nooit twee/derde 
van de leden aanwezig is. De vergadering van 5 september zal om die reden slechts pro 
forma worden belegd. Dat betekent dat uw aanwezigheid niet vereist is. 
Vervolgens zal een week later op 12 september een gemeenteavond tevens algemene 
ledenvergadering VVHM en RGMZ gehouden worden.
Die avond zal het voorstel statutenwijziging opnieuw in stemming gebracht worden.
Daarnaast zal de concept-bestuursovereenkomst tussen VVHM, RGMZ en de kerkenraad 
van de wijkgemeente Koorkerk worden toegelicht.
Tot slot zult u die avond geïnformeerd worden over de beroepingsprocedure door de 
beroepingscommissie. 

Samengevat:
Wij nodigen de leden van de VVHM uit voor een algemene ledenvergadering op 5 sep-
tember aanstaande om 19:30 uur in de Koorkerk. Deze vergadering is formeel van aard: 
U mag komen, maar uw aanwezigheid is niet noodzakelijk.
Enig agendapunt: het nemen van een besluit tot wijziging van de statuten conform het 
concept van 26 juli jl. 

Wij nodigen alle leden van de Koorkerkgemeenschap uit voor een gemeenteavond, 
tevens algemene ledenvergadering VVHM en RGMZ, op 12 september aanstaande om 
19:30 uur in de Koorkerk.
Agendapunt voor de algemene ledenvergadering VVHM: 
-	het nemen van een besluit tot wijziging van de statuten conform het concept van 26 juli jl.
Verdere agendapunten:
-	toelichting op bestuursovereenkomst;
-	informatie over stand van zaken beroepingsprocedure.

Mocht u de concept-statutenwijziging nog niet ontvangen hebben en deze willen inzien, 
laat het even weten via scriba@koorkerk.nl of 06-51877286.

De kerkenraad, tevens bestuur van de VVHM en de RGMZ
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Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen
Programma 2022-2023 – 1e deel t/m november 2022
(2e deel januari t/m april 2023 volgt in de Vierpas van oktober a.s.)

27 september 2022
De heer Bob Viveen heeft in de jaren zestig economie gestudeerd in Amsterdam met 
als afstudeerrichting Openbare Financiën en daarna nog postdoctoraal Accountancy. 
Zijn belangstelling voor Oekraïne is ontstaan omdat hun dochter een viertal jaren (2012-
2015) diplomaat was in Kiev en hij vijf keer het land uitgebreid bezocht, inclusief de Krim. 
Verder heeft hij een grote belangstelling voor de Russische en Oekraïense klassieken zoals 
Poesjkin en Babel. 
Hij heeft de boeken van Marc Jansen gelezen over de geschiedenis van Oekraïne en over 
Rusland. Ook kent hij de boeken van de Harvard professor in de Oekraïense historie Serhii 
Plokhii over de geschiedenis en het actuele conflict.
De titel van de lezing is: Oekraïne: geschiedenis, de actualiteit en de toekomst.
Oekraïne is door de inval vanuit Rusland een dagelijks onderwerp in het nieuws. De kran-
ten staan er vol van en het is niet weg te slaan van de TV.
In de lezing zal het gaan over de onderwerpen:  De Geschiedenis van Oekraïne.
Oekraïne betekent letterlijk grensland. Het kent een geschiedenis van doortochten van 
allerlei volken die korte of langere tijd er verbleven, zoals vanaf 800 voor Chr. Scythen, 
Grieken, Slavische volken, Magyaren, Goten die de Scythen verdreven, Hunnen, Bulgaren, 
Chazaren, Varjaren uit Scandinavië, Mongolen en Tartaren. 
Kiev was rond 800 een belangrijk handelscentrum tussen Scandinavië en de al eeuwen 
bestaande Griekse handelsplaatsen aan de Zwarte Zee.
Het rond 1300 ontstane en in die tijd kleine grootvorstendom Moskou, heeft tussen 1500 
en 1945 aan een spectaculaire koloniale ontwikkeling vorm gegeven. Zij veroverde gebie-
den in het Oosten tot de Pacific en zelfs Alaska en in het westen tot midden Europa, waar 
rond 1800 Oost-Oekraïne, de Krim, Polen en Finland werden ingelijfd. Warschau was na de 
Poolse delingen een Russische stad. De West Oekraïne is pas tot de Sovjetunie gaan beho-
ren in 1939 bij het niet aanvalsverdrag met Hitler.
De ervaren onderdrukking van de Oekraïners onder de Tsaren en Stalin.
De Actualiteit.
Hier wordt onder andere ingegaan op het ontstaan van Oekraïne als zelfstandig land in 
1991 en de aangevoerde motieven voor de inval. Het gaat ook om de werkelijke belangen 
van beide partijen.
Uiteraard komt ook de stand van zaken in september 2022 ter sprake, waar ik nu nog wei-
nig over kan zeggen
Toekomst.
Wat zijn mogelijke toekomstscenario’s? 

25 oktober 2022
De heer Wim Pijls studeerde wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 
was kort leraar in het voortgezet onderwijs en vervolgens tien jaar docent aan de Leraren-
opleiding Zuidwest-Nederland te Delft/Rotterdam (thans Hogeschool Rotterdam). Tijdens 
dit docentschap verdiepte Wim zich in het nieuwe vak Informatica dat toen (zeventiger 
jaren) in opkomst was. Vanaf 1984 werkte hij in onderwijs en onderzoek aan de vakgroep 
Informatica van de Erasmus Universiteit. In 1991 promoveerde hij op een onderwerp op 
het grensvlak van wiskunde en informatica. Sinds 2011 is hij met pensioen. 
De titel van de lezing is: Mahler in Wenen en Amsterdam.
Gustav Mahler (1860-1911) is een van de meest gespeelde componisten. Behalve compo-
nist was hij dirigent, voornamelijk werkzaam in Oostenrijk en Duitsland. De belangrijkste 
periode van zijn leven speelde zich af in Wenen. Hij is ook vaak in Amsterdam geweest om 
eigen werk te dirigeren. Hij deed dit met veel genoegen en noemde Nederland zijn tweede 
muzikale vaderland (na Oostenrijk). Zijn Joodse afkomst heeft hem voortdurend parten 
gespeeld, ook na zijn dood.
In Amsterdam werd in 1920 en 1995 een groot Mahler-festival gehouden. Het Mahler-festi-
val dat in 2020 gehouden zou worden, moest vanwege corona afgelast worden. 
In de lezing zullen leven en werken van de componist Mahler besproken worden, toege-
licht met enkele video’s van concertfragmenten.
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Overlijden Maria Jaco-
ba (Rie) van Scheijen-
Kramer
Op 22 juni 2022 is Rie 
van Scheijen op 96-jarige 
leeftijd overleden. Zij was 
sinds 23 december 1992 
de weduwe van Jan Dirk 
van Scheijen.
Rie was een opmerkelijke 
vrouw met vele kwalitei-
ten. Zij was verloskundige 
maar had ook vele andere 
talenten zoals de muziek 
en de schilderkunst. Op 
29 juni hebben haar 4 kin-
deren en 10 kleinkinderen 
en een nicht hun oma en 
tante een levendig gezicht 
gegeven en op liefdevolle 
manier in beelden en ver-
halen haar teruggebracht.
Opgegroeid in Zaandam 
met 2 zussen zagen wij 
haar schaatsend bij de 
Zaanse Schans. Zij speelde 
verdienstelijk piano en 
trad ook op in een accorde-
on duo. Na haar trouwen 
met de eveneens musice-
rende Jan Dirk vestigende 
het paar zich in Rotterdam 
Zuid, waar zij op haar So-
lexje haar verloskundige 
praktijk uitoefende tot in 
de Hoekse Waard en hun 
oudste dochter geboren 

22 november 2022                                                                                                                                           
Mevrouw Marjan Ruiter heeft geschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, hoofdvakken Klassieke Oudheid en Middeleeuwen, en gestudeerd aan de 
Universiteit Siena en diverse workshops en cursussen gevolgd o.a. op gebied van Mu-
sea en Cultuurmanagement. Na een aantal Adviserende en leidinggevende functies 
o.a. in Groningen, Eindhoven en Utrecht is zij sinds 2009 directeur/bestuurder Zeeuws 
Museum Middelburg. Bovendien is zij adviseur/bestuurslid van diverse musea.                           
De titel van de lezing is: Het project “Ons dorp en de zee”.                                                                          
In het kader van De Mix Nederland, waarbij historische fotocollecties inspiratiebron 
zijn voor hedendaagse fotografen, opent net voor de zomervakantie in het Zeeuws 
Museum en op het station van Middelburg “Ons dorp en de zee”. Uitgangspunt voor 
deze Zeeuwse editie is het werk van de Westkapelse Neeltje Flipse-Roelse (1921 – 
2008). De van oorsprong Walcherse kunstenaar Annegien van Doorn (1982) reageert 
er met nieuwe foto’s op. Met een scherp oog en veel gevoel voor humor legt Neeltje 
Flipse-Roelse vanaf haar 15e jaar, decennialang het lokale leven op de allesbepalende 
dijk bij de zee in het kustdorp Westkapelle vast. Het zijn juist die foto’s die Annegien 
van Doorn intrigeren. Wat betekent deze plek tegenwoordig voor de lokalen en hoe 
bepalend is de zee als je er zo dichtbij woont? Vanuit een vast logeeradres bij haar 
ouders in Serooskerke, zoekt en vindt ze vele (ex)dorpsbewoners met ieder hun 
eigen verhaal. Ze vertaalt ze in een speelse, tot de verbeelding sprekende fotoreeks 
die wordt versterkt door geluidsfragmenten van de gesprekken. De tentoonstelling 
bestaat uit twee delen en heeft, naast het Zeeuws Museum, ook een prominente plek 
op Station Middelburg. Deze Stations-presentaties zijn altijd een onderdeel omdat NS 
en ProRail partners zijn van De Mix Nederland.
Noteert u al vast de data van de bijeenkomsten in uw agenda!!
Mededelingen
Omdat ons ledental door de jaren heen wat geslonken is vanwege ouderdom en over-
lijden, zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Iedereen is welkom!!
De bijeenkomsten vinden net als vorig jaar plaats elke 4e dinsdag van de maand.
We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17,
 Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12 uur en 
daarna start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
In tegenstelling tot de vorige seizoenen, toen we u vroegen u af te melden voor de 
lunch, is dit nu veranderd.
Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan opgeven bij José Viveen ( 0641764221 of 0118-
593312) jviveen@zeelandnet.nl. Uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de lezing.
Verder heeft de penningmeester uw contributie voor het volgend seizoen weer nodig.
De contributie voor het seizoen 2022 – 2023 bedraagt dit seizoen 30 euro per lid.  
Wilt u dit zo spoedig mogelijk overmaken op rekeningnummer 
NL90SNSB0705787125 t.n.v. N.M.C. Immink- Vroomen Middelburg 
Niet- leden zijn bij elke lezing welkom!
Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro. 
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.  
Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl   

werd. In de jaren vijftig kreeg Jan Dirk een aanstelling als psychiater in Zeeland. Hij promoveerde in 1975 op de samenhang 
tussen depressies en streng orthodox geloof. Terwijl Rie juist actief was voor onze vrijzinnige Koorkerk en de VVHM als se-
cretaris en Scriba. De periode 1975-1983 was een roerige periode voor onze kerk met een teruglopende ledenbestand en 
conflicten. Met de aanstelling van Dea Spierings ging het gelukkig weer snel vooruit in onze kerk zowel wat betreft sfeer 
als ledenaantal. Rie heeft deze periode intensief beleefd en probleemoplossend gewerkt.
Het gezin was inmiddels uitgebreid met nog 2 dochters en een zoon. Rie was zeer actief met schilderen en haar schilderij 
met de Dwaze Moeders uit Argentinië werd door Koningin Beatrix uitgekozen voor de prijs van het Vrouwennetwerk. Ook 
fotograferend was zij onvermoeibaar, waarbij zij zorgvuldig haar creativiteit uitleefde in het maken van albums.
Rie heb ik -de laatste 15 jaar dat ik haar bezocht vanuit de bezoekgroep- leren kennen als een optimistische vrolijke vrouw, 
die ondanks haar medische beperkingen positief tegen het leven aankeek en volop meeleefde met haar kinderen en 
kleinkinderen en nog volop in het leven stond. De coronatijd maakte contacten zeer moeilijk, omdat zij met haar broze 
gezondheid zeer voorzichtig moest zijn. Een val met een heupbreuk bracht haar in Ter Reede waar zij uiteindelijk in het 
Hospice overleed.   Bob Viveen



Actie Vakantietas, garantie voor blije gezichten! 
Vanaf maart is de werkgroep vakantietas (Nieuwe Kerk Gemeente en Koorkerk) aan de slag 
gegaan. In mei hebben we in de Koorkerk  gecollecteerd voor de actie Vakantietas. Deze col-
lecte heeft € 165,20 opgeleverd. Een mooi resultaat.  
De medewerking uit de verschillende kerken, finan-
cieel en bij het inpakken en uitdelen was ook weer 
fantastisch. Het was heel leuk mensen uit de andere 
kerken te ontmoeten bij het inpakken en om te zien 
dat dit goede doel overal leeft. 
Vrijdagmorgen 22 juli zijn we bij de Voedselbank 
geweest om de 110 vakantietasjes voor kinderen van 
3-12 jaar uit te delen. Er waren ook een paar kinderen 
meegekomen en het was extra leuk om aan hen de 
tas te geven. Ze waren er zichtbaar blij mee! 
Enkele dagen eerder waren er al tasjes uitgedeeld bij 
het AZC in Middelburg. Ook daar veel blije gezichten.
We kijken terug op een geslaagde actie die voor het vierde jaar georganiseerd werd door de 
diaconieën van de Koorkerk, de Kruiskerk, de Gasthuiskerk, de Dorpskerk van Sint Laurens 
en de Nieuwe Kerk Gemeente.
Het rugzakje/tasje zelf is voor de gymspullen op 
school. Verder zit er altijd een goed boek in, een bon 
van de Action om schoolspullen te kopen, wat zom-
erspeelgoed, snoep of koek en dit jaar een voucher 
van de Speelgoedbank. Inkoop € 5 waarvoor de kin-
deren voor € 15 aan speelgoed en boeken kunnen 
uitzoeken. Een leuke actie met dank aan de Speel-
goedbank (inmiddels horen we dat er al veel gebruik 
van wordt gemaakt).
Door bijdragen van de verschillende kerken, spon-
soren zoals de Speelgoedbank, de Drvkkerij en goed-
koop inkopen van de werkgroep vakantietasjes is, op 
€ 200 euro na, het bedrag van € 3193,40  bij elkaar 
gehaald.  
Dit ook dankzij een royale bijdrage van de Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland die 
nog “een potje” vond in haar begroting. Waarvoor nogmaals dank!
Al met al een zeer goed resultaat, ook financieel.
Namens Taakgroep Diaconie
Gerda van Leeuwen

11

Gesprekskring 
‘Vele talen, in alles de 
liefde’, 
eerste keer 
19 september
Een oefening in gevoelig-
heid voor het goddelijke in 
het alledaagse. Een maan-
delijkse gesprekskring, tien 
maal van september tot 
juni. ’s Middags of ’s avonds. 
Deelname is ook mogelijk 
op ieder van de bijeenkom-
sten apart. S.v.p. aanmel-
den bij Joep de Valk, 0653 
391524 of j.devalk@telfort.
nl . De leidraad van deze 
kring is het mooi uitgege-
ven, gelijknamige boek met 
tien essays van predikan-
ten, werkzaam in kerk, gevangenis en verpleeghuis. Het is geschreven bij het jaarthema van de Remonstranten. Zeker zo 
belangrijk is de vormgeving. Beeldend kunstenaars zorgen voor een bijzondere lees- en kijkervaring.
De schrijvers willen ons ‘mee nemen op ontdekkingstocht naar de liefde in de wereld om ons heen’, om ‘verwondering en 
nieuwsgierigheid op te wekken’ en ons te oefenen ‘In gevoeligheid’, volgens het Woord vooraf. In alle diversiteit worden 
verschillende ‘talen’ verkend. Van de taal van de natuur (zeewieren), de taal van de stilte, de taal van de gevangenis, tot de 
kracht van de eigen taal, als Nederlands je tweede taal is, omdat je in Duitsland bent geboren, of in Friesland, of als je doof 
bent en gebarentaal je eerste taal is. Ieder hoofdstuk vertrekt vanuit een heel eigen invalshoek. Dat zorgt voor voldoende 
ruimte is voor eigen associaties en gedachten.
In ieder hoofdstuk gaan de schrijvers bovendien in gesprek met een zelfgekozen partner om zijn of haar eigen vraag nog 
scherper in beeld te krijgen. Ook dat draagt bij aan de veelstemmigheid – de vele talen die aan bod komen. In alle bijdra-
gen klinkt de liefde door, als zorgvuldige, tedere, liefdevolle aandacht voor het bijzondere van de ander en het andere.
 De gesprekskring is maandelijks, tien maal van september tot juni. ’s Middags of ’s avonds. Deelname is ook mogelijk op 
ieder van de bijeenkomsten apart. Wel graag het boekje aanschaffen: Vele talen, in alles de liefde, Landelijk bureau Re-
monstranten, info@remonstranten.org of 030 2316970. Kosten € 19,95 + verzendkosten. Graag naam, adres en postcode 
vermelden. Of via de Drvkkery.
We komen bij elkaar in de bestuurskamer van de Koorkerk. Maandagen 19 september, 10 oktober, 21 november, 12 decem-
ber, 9 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni.
S.v.p. aanmelden bij Joep de Valk, 0653 391524 of j.devalk@telfort.nl.
Joep de Valk



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: Luuk, 
scriba@koorkerk.nl of tweede 
secretaris:  Esther Meulblok tel.: 
0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 06-54338574 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste

Uniek en toch …
‘Ja’ zeggen tegen Leo Adriaanse en de pen over 
te nemen voor deze rubriek is makkelijker ge-
zegd dan gedaan. ‘Hoezo’ denkt u misschien 
‘ze schrijft toch elke zaterdag over religie en 
samenleving in de PZC?’. Dat klopt, maar dat 
gaat over anderen. Al heeft de vorige hoofdre-
dacteur bedacht dat ik mijzelf een mening mag 
toebedelen. Zo word ik zelf meer zichtbaar en 
een halve columnist tegen wil en dank. Wat mij 
het liefste is? 
Mijn vak vind ik prachtig. Als late roeping ben 
ik culturele antropologie gaan studeren aan de 
VU. Daarvoor was ik als zelfstandige gevestigd 
en werkte ik onder het label ‘Eenvoud’ als com-
municatieadviseur. Daarmee was ik succesvol, 
misschien wel omdat ik niet pretendeerde stra-
tegische adviezen te geven, maar organisaties 
louter praktisch en doelgericht ondersteunde. 
Het bureau verkocht ik en met knikkende knie-
ën ging ik op mijn achtendertigste dan einde-
lijk studeren. Ik wilde dat ook wel na het vwo, maar mijn ouders waren een andere mening 
toegedaan. Ik dacht te gaan studeren in deeltijd, want ik was getrouwd met Teus en onze 
zonen Diederick en Pablo wilde ik ook aandacht blijven geven. Maar het ging zo gemakkelijk 
en was zo leuk dat ik viereneenhalf jaar later en een derde zoon (Ben) rijker afstudeerde. Ik 
specialiseerde me in religie en cultuur. Waar een antropoloog in het algemeen kijkt naar hoe 
mensen samenleven en hoe zij de problemen van het samenleven oplossen, kijkt een antro-
poloog met deze specialisatie specifiek naar welke rol religie daarbij speelt. 
Als antropoloog heb ik onderzoek gedaan en lesgegeven. Aan beide beleefde ik erg veel 
plezier. Mijn studenten en leerlingen waren net gewone mensen: niet altijd de makkelijkste. 
Maar die uitdaging omarmde ik. Uiteindelijk kregen de meeste wel lol in de vakken die ik gaf 
en grip op de stof. Soms wilde de realiteit dat ik moest zeggen dat iets niet haalbaar was. Dat 
vond ik minder makkelijk. Dat ik in 2015 mijn werk heb moeten neerleggen omdat ik door 
een auto-immuunziekte (EGPA) arbeidsongeschikt raakte, doet mij nog altijd veel verdriet.
Ik ben dan ook erg blij met mijn rubriekje in de zaterdagkrant. Iedere week mag ik naar 
mensen luisteren die vertellen waardoor ze in beweging worden gezet, wat hen inspireert 
of draagt. Mooier kan toch niet? Ze geven zomaar inzicht in wat hen het meest dierbaar is: 
schetsend, fluisterend en eigenlijk altijd teder. Het gaat meestal niet over grote dogma’s, 
gelijk hebben of krijgen. En wanneer dat wel het geval is, tja dan trek ik weleens een spie-
geltje uit mijn tas en wordt mijn stukje wat scherper.
Ons gezin dat wordt gevormd door de liefsten. Van onze drie zonen kwamen er twee door 
adoptie in ons gezin. De oudste is de liefste die onder mijn hart groeide, mijn in Guatemala 
geboren zoon met al zijn temperament de liefste Latijns-Amerikaanse zoon, de jongste 
met zijn enorme doorzettingsvermogen de liefste zoon uit het zuiden (Nigeria). Ik ben zó 
trots op wie ze zijn, ‘volledig objectief’ zeg ik: prachtige mensen. Uniek en toch in zekere zin 
hetzelfde. Zoals de (levens)kunstenaars Nicola, Nicolo en Nicoli in het gelijknamige pren-
tenboek dat ik hen voorlas. De Nico’s hebben verschillende kwaliteiten, worden vrienden 
en concluderen uiteindelijk na járen samenwonen op een avond: “Als je lang bij elkaar bent 
ga je op elkaar lijken”. Om zich vervolgens ieder weer aan de eigen kunst te wijden en daar-
mee anderen in de wereld gelukkig te maken.

José Baars

De volgende aflevering wordt verzorgd door: Anton van Berchum.


